Weet je nog
Dat we elkaar voor het eerst zagen
Jouw hand in mijn hand
Over liefde en de kracht van de natuur
Over vrifheid en verbondenheid

lij bent de wind, de zon en de aarde

Kijk om je heen, kijk naar de bormen
Luister naar de vogels

Vioel de aarde onder je voeten

Ik zal altijd bij je zijn.

Nij nodigen u uit om Elly samen met ons te gedenken op zaterdag 14 mei
N 10,00 Wur in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk.

\ansluitend zullen wij Elly in kleine kring naar haar laatste rustplaats begeleiden.

Ja afloopis er van 11.30 tot 14.00 vur gelegenheid elkaar te ontmoeten en

e condoleren in restaurant De Roskam, Turfmarkt 2 te Katwijk aan den Rijn.
Nanneer u niet in de gelegenheid bent de bijeenkomst bij te wonen is het ook
nogelijk deze.te volgen via:

NWW. kerkﬁrﬁn;ep.nl vervolgens naar Zuid Hollandf Katwijk/Vredeskerk

g Wu verzorgen zelf de bloemen.

Heel verdrietig, maar ook dankbaar dat verder lijden haar bespaard
is gebleven, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen, mijn lieve vrouw,

Elly de Best-van der Jagt

dochter en zus, onze schoonzus en tante

- Pieternella -

* 28 september 1952 Katwijk

In liefde gedenken wij allen die haar zijn voorgegaan.

Meeuwenlaan 104
2224 GZ Katwijk

Dirk de Best

Rein van der Jagt
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Corrie en Joop
Cobie en Nico
Wil

Ria en Gerco
Jacoline en Aad

nichten en neven

t 7 mei 2022



